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Bezinning 

De goede herder… 
 
Zondag aanstaande, de 4e zondag van Pasen, is door de Protestantse Kerk 
uitgeroepen tot ‘roepingenzondag’. Daarmee sluit de PKN aan bij de 
anglicaanse traditie en de traditie van de Duitse protestantse kerk, de EKD. 
Niet voor niets de 4e zondag van Pasen, want deze zondag heet ook ‘de 
zondag van de goede herder’. 
Nu vind ik zelf ‘roeping’ een wat lastig begrip. Het suggereert iets heel 
groots, misschien staat het woord ‘roeping’ de roeping zelf wel in de weg.  
Zijn we niet allemaal geroepen om te herderen? 
 
Wat kenmerkt een goede herder? Als je op Google zoekt, kom je talloze 
plaatjes tegen. Vaak een soort kinderbijbel-herder, Jezus met een lammetje 
op zijn nek, een idyllisch landschap en een goed gevulde schaapskooi. Een 
ideaalbeeld, waarbij een burn-out om de hoek ligt. 
 

 
“De goede Herder” (catacombe van Priscilla te Rome, 2e eeuw). 
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Andere beelden zijn die van een herder die wordt aangevallen door een wolf, 
een wolf die je naar de keel vliegt. Daar waar je het kwetsbaarst bent. Maar 
wie wil dan nog herder zijn? De herder heeft zijn leven dan misschien wel 
gegeven voor zijn schapen, maar die blijven verstrooid achter. Dat kan toch 
ook niet de bedoeling zijn. 
 
Maar we hebben wel herders nodig! Om verlorenen te vinden en 
verstrooiden bij elkaar te brengen. Herders zijn nodig om te herderen, waar 
andere zogenaamde herders in de wereld het laten afweten. 
Die herders zijn er in soorten en maten, de begeleiders bij het AZC, de 
buurtwerkers in steden en dorpen, in het onderwijs en in de zorg, noem maar 
op. En ergens in dat rijtje ook de pastor of predikant.  
 
En alle afbeeldingen van de goede herder hebben één ding gemeen: de 
herder kan het niet alleen, geen enkel soort herder kan het alleen. Daarom 
is het belangrijk dat we allemaal herderen en herder zijn voor elkaar. Zoals 
we ook allemaal schapen zijn, in de hoop in de wereld niet te verdwalen of 
uit het zicht te raken. 
 
ds. Lennart Heuvelman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

Diaconie 

Paasbakjes 
Reeds een heel aantal jaren bezorgen de diaconieën van de Johanneskerk en de 
Michaëlkerk vlak voor Pasen een kleine attentie bij gemeenteleden en anderen 
als blijk van meeleven. Ook dit jaar mochten wij weer in samenwerking met de 
pastoraal-ouderlingen zo'n veertig paasbakjes bezorgen. 
Wat zagen wij weer vele blijde  en verraste gezichten! 

 

Maaltijd op Witte Donderdag 
Voorafgaande aan de dienst van 19.30 uur hebben wij met ongeveer 36 pp van 
een zeer eenvoudige maaltijd mogen genieten in de achterzaal van de kerk. 
Tijdens deze maaltijd heeft Christel Eijkelenboom ons op heel leuke wijze 
geïnformeerd over het werk van de Stichting TIMON. Christel vertegenwoordigt 
sinds kort de diaconieën van de Utrechtse Heuvelrug in de Raad van Deelnemers 
van Timon. Heel fijn dat je deze mooie en dankbare taak op je hebt willen 
nemen!!! 
 
Paaskaars 2023-2024 
Op paaszondag hebben wij het licht ontstoken van de nieuwe paaskaars. 
De oude kaars hebben wij bezorgd bij Heidi Kiel, die hier heel blij mee was. Samen 
hebben wij een plekje uitgezocht bij de open haard. 
Namens Heidi mag ik jullie allemaal bedanken en jullie een hartelijke groet 
overbrengen. Gelukkig gaat het een stuk beter met haar. Wij bidden de Heer dat 
zij weer helemaal gezond mag worden. 
 
Namens de diaconie, 
Tom van Kooten 
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Collecten 
 
1e collecte 
zondag 21 april: Hospice De Wingerd 
 
Hospice de Wingerd in Amerongen biedt palliatieve terminale zorg aan 
cliënten met een korte levensverwachting. De zorg en behandeling is gericht 
op de zieke en zijn/haar naasten en beoogt een zo draaglijk en menswaardig 
mogelijk leven tot het einde toe. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
eigenheid van cliënten en hun naasten.   
 

 
 
De zorg is niet gericht op het wegnemen van de oorzaken van de ziekte maar 
is gericht op het verlichten van symptomen zoals pijn, benauwdheid, angst 
en verdriet. De zorgverlening is gebaseerd op een christelijke mens- en 
zorgvisie. Dat betekent dat, vanuit een liefdevolle en respectvolle 
benadering, deskundige zorg en ondersteuning geboden wordt aan mensen 
in de laatste fase van hun leven. 
 
zondag 28 april: Stichting Exodus 
 
Exodus biedt opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden en 
gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Ex-gedetineerden kunnen 
terecht in één van de Exodushuizen, bij de ambulante hulpverlening en bij 
een vrijwillig maatje. Gedetineerden bieden we steun met bezoek van 
vrijwilligers, vaderschapstraining en het mogelijk maken van het contact 
met de kinderen. Exodus is nodig omdat criminaliteit nooit alleen met 
straffen te bestrijden is. Terugval in criminaliteit na een gevangenisstraf is 
eerder regel dan uitzondering. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, 
geen woonruimte, geen werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om 
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na detentie opnieuw in de criminaliteit te belanden is dan groot. Exodus wil 
deze vicieuze cirkel doorbreken. Gemotiveerde (ex-) gedetineerden krijgen 
daarom bij Exodus de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te 
werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Exodus is een 
non-profit organisatie die met professionals en vrijwilligers werkt vanuit vijf 
regio’s met ondersteuning van het verenigingsbureau. Help mee! 
Succesvolle terugkeer naar de samenleving lukt alleen als de samenleving 
zelf aan die terugkeer bij wil dragen. 
 
 
2e collecte: Stichting Nijlvallei 
 
Vanuit het jaarverslag van de stichting krijgen wij berichten over het door 
ons gesteunde project: Eten voor daklozen in Caïro. In het afgelopen jaar 
hebben de vrijwilligers ca. 13.000 maaltijden verzorgd. De projectleider 
vertelt ons: “Het is een grote zegen dat jullie ons helpen. Elke dag zijn we 
bezig met de vraag hoe we de daklozen kunnen bijstaan, behalve op 
maandag want dan brengen wij ze een warme voedzame maaltijd dankzij 
jullie bijdrage”. 
Dat de nood hoog is, blijkt bijvoorbeeld uit het schrijnende geval van een 
gehandicapte vader die door zijn handicap de huur niet meer kon betalen 
en nu met zijn vrouw en kinderen op straat leeft.  
 
 

Bankrekeningen 
Diaconie (graag datum en doel vermelden): 
NL85 RABO 0373 7093 58 
 
College van kerkrentmeesters Johanneskerk:  
NL82 RABO 0373 7408 40  
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Kerkenraad 

Gemeenteberaad – zondag 21 april – na de dienst 
 

 
 
AGENDA 

1. Opening 
2. Financiële Jaarstukken 2023  – CvK 

                                               – Diaconie 
3. Beroepingscommissie 
4. Bloemencommissie 
5. De Johanneskerk als cultureel-religieus centrum 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 

 
Er staan belangrijke punten op de agenda, dus we hopen dat velen aanwezig 
zullen zijn!  
 
Hilje Logtenberg van der Grient, scriba 
scribajohanneskerk@pknleersum.nl 
 
Bij de agendapunten van het Gemeenteberaad: 
 
De Johanneskerk als cultureel-religieus centrum 
 
‘De Johanneskerk neemt als cultureel-religieus centrum vanuit haar christelijk 
geloof een eigen plek in het dorp in. Het kerkgebouw ligt niet centraal in het 
dorp en toch geloven we dat de kerk ook voor niet-kerkgangers waardevolle 
verdieping en bezinning kan bieden. Hoe geven we hier invulling aan?’ 
Een citaat uit het beleidsplan 2018-2023 van de Johanneskerk dat in 2022 
in de ‘Toekomstvisie Johanneskerk’ weer onder de aandacht werd gebracht. 
Vooral omdat door het legaat van Hans Zomer er mogelijkheden ontstonden 
om via de herinrichting van het gebouw, het aanschaffen van een vleugel 
en het aanleggen van de Johanneshof handen en voeten te geven aan ‘De 
Johanneskerk als cultureel-religieus centrum’. 

mailto:scribajohanneskerk@pknleersum.nl
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Dominee Evelyn Noltus heeft zich jarenlang ingezet om dit doel te 
verwezenlijken en na haar afscheid van de Johanneskerk proberen wij het 
stokje van haar over te nemen. 
 
Dit betekent dat wij zoeken naar wegen om als cultureel-religieus centrum 
aanwezig te zijn in Leersum en omstreken. Bijvoorbeeld door het 
organiseren van kwalitatief goede activiteiten waarbij o.a. schoonheid en 
bezinning op levensvragen een belangrijke rol spelen. Zo worden mogelijk-
heden gecreëerd waarin ontmoeting en samenleven plaats kunnen vinden, 
betekenis geven aan  kerk-zijn  in Leersum.  
 
Hierbij denken wij o.a. aan activiteiten op zondagmiddag onder de noemer 
‘Zin in Zondag’ met als kernwoorden: verbinding, ontmoeting, stilte-
momenten, gezelligheid met inhoud. Daarnaast het aansluiten bij 
organisaties die in Leersum een rol spelen om zo een lijntje met het dorp te 
hebben: de scholen, Dorp en Natuur, het Sociale Dorpsteam, de bibliotheek 
en het Gildehuis. Maar de activiteiten kunnen ook gericht zijn op mensen uit 
de omgeving van Leersum: contact opnemen met schouwburgen en 
conservatoria in de omgeving om te onderzoeken wat wij voor hen kunnen 
betekenen.  
Echter, dit kunnen wij niet alleen. Gemeente zijn we samen. Op deze manier 
kunnen wij vorm geven aan de opdracht om als gemeente van Christus 
aanwezig te zijn.   
 
Daarom zoeken wij mensen, binnen maar ook buiten de Johanneskerk, die 
zich in willen zetten dit mede te organiseren: een werkgroep bestaande uit 
mensen die vanuit hun expertise en belangstelling zorg kunnen dragen voor 
het realiseren van de doelstelling en een ondersteuningsgroep die 
verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke uitvoering in het kerkgebouw 
(koffie/thee/geluid enz.). 
 
Tijdens het gemeenteberaad op zondag 21 april krijgt u de gelegenheid om 
aan te geven welke activiteiten u passend vindt bij de Johanneskerk als 
cultureel-religieus centrum en op welke manier u uw steentje wilt bijdragen 
door deel te nemen aan de werkgroep en/of de ondersteuningsgroep. 
U kunt zich ook nu al opgeven bij Teun Monster (tjmonster@planet.nl) 
 
Teun Monster 

mailto:tjmonster@planet.nl
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Beste gemeenteleden van de Groene Johanneskerk, 
 
De groep die de bloemen in de kerk elke zondag verzorgt, zou graag met u 
in gesprek willen komen over bloemen in de kerkdienst. Zoals u weet is de 
Johanneskerk sinds enige tijd een Groene Kerk. We proberen om, waar 
mogelijk, duurzame keuzes te maken met elkaar. Bv. hergebruik voor de 
verbouwing, de Johanneshof enzovoort. Groene Kerk zijn heeft 
consequenties. En als bloemengroep vragen we ons af of dat ook iets 
betekent voor de zondagse bloemengroet. 
 
Aan de ene kant realiseren we ons dat bloemen enorm vervuilend kunnen 
zijn (kunstmest, bestrijdingsmiddelen, uitstoot van CO2 door de teelt in 
kassen en vervoer vanuit verre landen). De laatste weken zijn bijvoorbeeld 
de gifstoffen in het nieuws die gebruikt worden voor het kweken van lelies. 
Je kunt daarom denken: willen we als gemeente elke week bloemen in de 
kerk die de wereld meer kwaad dan goed doen. Misschien is er een 
alternatief? 
 
Aan de andere kant dragen de bloemen door hun schoonheid bij aan de 
beleving tijdens de viering, het is een rustpunt in het liturgisch centrum en 
willen we misschien ook wel niet zonder. Bloemen vanuit de gemeente aan 
een gemeentelid als troost, bemoediging of felicitatie zijn moeilijk 
vervangbaar. Deze groet vanuit de vierende gemeente voegt veel toe. 
 
Wij zijn als bloemengroep benieuwd hoe u hierover denkt! We zijn Groene 
Kerk en zoals Kermit de kikker al eens zei: 'it is not easy to be green!' Keuze 
maken voor 'Groene Kerk zijn' brengt bepaalde keuzes met zich mee. Maar 
welke? 
 
Op het gemeenteberaad krijgt u kort verdere toelichting en we hopen dat u 
daarna uw gedachten met ons wilt delen. Wat betekent Groene Kerk zijn 
voor de zondagse bloemengroet? 
 
U kunt de komende maand uw reacties opschrijven op een flap achterin de 
kerk. We houden u op de hoogte. 
 
Namens de Bloemencommissie, 
Christel Eijkelenboom 
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College van Kerkrentmeesters 

Jaarrekening 2023 van de Johanneskerk. 
 
De concept rapportage jaarrekening 2023 van de Johanneskerk is beschik-
baar. Met dank aan onze boekhouder Bert Nap. 
Plan is om deze rapportage jaarrekening toe te lichten op het 
gemeenteberaad op zondag 21 april 2024. 
Heeft u belangstelling om de stukken vooraf in te zien, laat het mij dan 
weten (liefst via e-mail: johanw.doornenbal@gmail.com), dan stuur ik u de 
rapportage toe. 
(N.B. Let op: dit is een verbeterd e-mail adres!) 
 
Johan Doornenbal 
0343 – 456 191 
06 - 31 64 34 05 
 

-------------------------------------- 
 

Prachtig concert door het Monteverdi kamerkoor. 
 
Zaterdagavond 13 april heeft het Monteverdi kamerkoor een 
voorjaarsconcert gegeven in de Johanneskerk.  
Een bijzonder moment voor de kerk; het was de eerste keer na de 
verbouwing, dat er in de vernieuwde kerkzaal een concert werd 
georganiseerd. De kerkzaal is nieuw ingericht dankzij het legaat van musicus 
Hans Zomer. Er is een concertvleugel aangeschaft. Heel mooi dat de 
vernieuwde zaal nu met een concert is ingewijd. 
Het Monteverdi kamerkoor komt uit Utrecht en zingt met name oude muziek. 
Het koor treedt regelmatig op in concertseries in heel Nederland. Het koor 
staat onder leiding van Elske te Lindert.  
Het concert  heette ‘My Spirit sang all day’. Het programma bestond uit 
liederen of gedichten op muziek van Monteverdi, Finzi en na de pauze van 
Edward Elgar. Thema was het voorjaar, de natuur, zingen over vrolijkheid, 
over het leven.  

mailto:johanw.doornenbal@gmail.com
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Het was een prachtige uitvoering. De stemmen van het koor, veelal ‘a 
capella’, vormden samen een warme koorklank, goed in balans, die de ruimte 
vulden met mooie muziek.  

 

 
Er waren piano-intermezzi van Viviane en Melisande van Mel Bonis, uitge-
voerd door pianiste Heleen Vegter. Prachtige pianomuziek.  
Zowel het koor als het publiek waren zeer tevreden over het concert, de 
akoestiek van de zaal, de mooie klanken van de vleugel en de fijne sfeer. De 
reactie van de dirigent:  ‘Mede door de goede akoestiek vormden de 
stemmen samen een mooie koorklank’. 
Smaakt naar meer…. 
 
Johan Doornenbal 
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Ontmoeten en Verdiepen 

Vrijdag 19 april Geloof en een hoop zonnepanelen 
 
In een afwisselende, vrolijke voorstelling door Kees Posthumus wordt met 
tal van verhalen en liedjes de schepping gevierd, zorgen over de schepping 
gedeeld en onderzocht hoe wij ons kunnen inzetten voor een duurzame 
toekomst. Er klinken nieuwe scheppingsverhalen en een groen-gelovige 
meezinger, er wordt live gekookt en er is eco-fitness. Henk van Glabbeek 
omlijst dit alles met meditatieve oosterse muziek. 
Datum  vrijdag 19 april 
Tijd   20.00 – 22.00 uur 
Locatie  Maartenskerk Doorn 
Entree  € 10,- 
 

De liedmiddag die zondagmiddag 21 april zou plaatsvinden in de 
Johanneskerk is verplaatst naar zondagmiddag 23 februari 2025. 

 
Namens de commissie O&V,  
Teun Monster 
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Verhalenverteller Kees Posthumus 

e n  multimuzikant Henk van Glabbeek 

s pelen in de  Doornse Maartenskerk 

Vrijdag 19 april 
  2024, 20.00 uur 

Entre e    €  

Kaarten verkrijgbaar b ij de ingang van de kerk 

Nadere informatie: 

www.protestantsegemeentedoorn.n l of 

http://www.protestantsegemeentedoorn.nl/
http://www.protestantsegemeentedoorn.nl/
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Feest van de Geest 

Kunstproject Feest van de Geest 
 
Van Hemelvaartsdag (9 mei) tot en met 2e Pinksterdag (20 mei) wordt in 11 
kerken op de Heuvelrug en in Woudenberg voor de 10e keer het kunstproject 
Feest van de Geest georganiseerd. In dit kunstproject gaat het om mensen 
kennis te laten maken met de verbinding tussen kunstwerken, architectuur 
kerkgebouw en het feest van Pinksteren. Achttien kunstenaars zullen 
uiteenlopende kunstwerken tonen in verschillende kerken in Amerongen, 
Driebergen, Doorn, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Woudenberg. Het 
thema van dit jaar is “Troost”.  
 
Één van de vele definities van troost is: ‘Troost is het bemoedigen van 
iemand die lichamelijk of geestelijk lijdt en het verzachten van diens pijn. 
Troost kan geboden worden met woorden, maar ook door lichamelijk 
contact. De kern van troosten is dat de getrooste zich niet alleen en/of 
verlaten voelt.’ 
 
Diep verborgen in het woord troost zit het woord ‘trouw’. Je troost iemand 
door hem of haar niet in de steek te laten. Je blijft trouw, je loopt niet weg. 
Troosten is trouw zijn, is zeggen: wij samen komen er doorheen. Maar troost 
heeft ook iets van tederheid in zich. Troost ligt dan in de toon van je stem, 
in ieder woord, in iedere handeling, in je zitten en je opstaan, in het 
uitstrekken van je hand. 
 
Ook in de bijbel is ‘troost’ een sleutelwoord. Het komt veelvuldig voor bij de 
profeet Jesaja en de evangelist Johannes. Bij Johannes worden ‘troosten’ en 
‘troost’ bovenal verbonden met het komen van de Heilige Geest (HG) met 
Pinksteren. De HG is de Trooster bij uitstek. De HG is de Parakleet, zegt de 
evangelist en dat betekent letterlijk: degene die erbij geroepen wordt, die 
erbij komt staan. Zij draagt mee en ondersteunt ons. Soms is de HG krachtig 
als een stormwind, maar ze is ook teder als een verkoelend briesje. De HG, 
dat is het innigste en allerdiepste van God. Die Geest staat borg voor je en 
geeft je een gevoel van geborgenheid. 
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2024 

 
Ook in onze hedendaagse maatschappij is troost ‘hot’. Mensen zijn op veel 
verschillende manieren op zoek naar troost. De Belgische psychiater Dirk de 
Wachter schreef een boek over troost. Hij vindt dat er veel pseudo en valse 
troost is: vluchten om niet te voelen, weglopen van je problemen en 
vruchteloze pogingen om je verdriet weg te gooien. Dat is geen troost, dat 
is escapisme. In De Wachters optiek vinden we troost in de aanwezigheid 
van de ander. In veel gevallen is dat de medemens, maar het kan ook God, 
het goddelijke, de natuur of kunst zijn. En dat is een mooie brug naar Feest 
van de Geest. In kunst kunnen we de (A)ander ontdekken en ons ermee 
verbinden. Een troostrijke gedachte…..  
 
Deze verschillende facetten van ‘troost’ hebben de kunstenaars verbeeld en 
tot leven gebracht in hun kunstwerken. In hun werk verbinden ze het thema 
met de mogelijkheden van het gebouw waar ze exposeren. We hopen dat de 
verschillende kunstwerken de bezoekers weten te boeien, te grijpen, te 
inspireren en te troosten.  
We hopen dat veel bezoekers door adoratie in beslag worden genomen als 
ze tijdens de openstellingsdagen de kunstwerken zullen aanschouwen. 
Bovenal hopen we dat de kunstwerken de bezoekers tot nadenken en 
inspiratie zullen stemmen. Dat ze iets zullen proeven van het Feest van de 
Geest dat Pinksteren wil zijn…… 
 
De openingsavond van Feest van de Geest is op woensdag 8 mei in de 
Johanneskerk In Leersum. Aanvang 20.00u, inloop vanaf 19.30u. Er is een 
leuk en inspirerend programma vastgesteld. De deelnemende kerken zijn 
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geopend op donderdag 9 mei, zaterdag 11, zondag 12, zaterdag 18, zondag 
19 en maandag 20 mei. De openingstijden van de kerken voor de 
bezichtiging van de kunst zijn van 13.00 tot 17.00 uur met uitzondering van 
de tijden, waarin kerkdiensten plaats vinden. Neem ook eens een kijkje op 
de site: https://feestvandegeest.nl/heu/ 
 
 
 
Lieve mensen,  
 
Hierboven ziet u de aankondiging van het kunstproject rondom Pinksteren 
van Feest van de Geest 2024. De openingsavond van FvdG zal in onze kerk 
worden gehouden op woensdagavond 8 mei: inloop vanaf 19.30 uur, start 
van de avond om 20.00 uur. 
Heel graag vraag ik uw medewerking voor het volgende: 
Hulp bij het koffie/thee schenken op de openingsavond 8 mei vanaf 19.30 
uur en het schenken van een glas na afloop om 21.00 uur. 
 
Daarnaast, zoals voor velen al bekend, ben ik weer op zoek naar gastheren/ 
gastvrouwen gedurende de openingsuren van de expositiedagen op Hemel-
vaartsdag 9 mei, zaterdag 11 mei, zondag 12 mei, zaterdag 18 mei en met 
Pinksteren 19 en 20 mei.  
De openingsuren van de kerk zijn van 13.00 – 17.00 uur, verdeeld in twee 
shifts.  
Roosters liggen vanaf zondag 21 april in de Ontmoetingsruimte. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Namens de Stuurgroep van Feest van de Geest UH 
Hanny van Schaik 
 
 
 



 

 17 

Bij de diensten 

 
Voorgangers de komende weken: 
21/4 ds. Nienke van Andel, Zeist 
28/4 ds. Daco Coppoolse, Odijk 
5/5 dr. Frank Bosman, Tilburg 
9/5 Hemelvaart; geen dienst Johanneskerk 
12/5 ds. Lennart Heuvelman 
19/5  ds. Evelyn Noltus 
 
 
Autodienst 
21 april: Henk Steenwijk  06 46116298  
28 april: Derk Bretveld  456703 
 
Liturgie 
Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie  

https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
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Overige Informatie 

Website 
Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl 
Stuur uw berichten voor de website naar: 
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl 

Nieuwsbrief 
Kopij graag vóór donderdag 2 mei 12:00 uur sturen naar e-mail: 
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
Samensteller Nieuwsbrief:  
April t/m juni:   Teus Stahlie 
juli t/m september:  Hans Neecke  
 
 

------------------------------------ 
 
 
20 april    Middeleeuwse muziek over en door vrouwen 
 
In de kerk van Sint Petrus’ banden kunt u op zaterdag 20 april luisteren naar 
middeleeuwse muziek uit de 12e en 13e eeuw: muziek van Hildegard van Bingen, 
muziek uit de Huelgas codex, Codex Calixtinus en uit de Notre Dame. U zult 
ervaren dat de muziek een meditatieve stemming oproept en een beeld geeft van 
een heel andere manier van kijken naar de wereld. U krijgt een vertaling van de 
teksten en tussen de stukken door uitleg over de kloosters waar deze muziek 
vandaan komt. 
 
De muziek wordt uitgevoerd door het Vocaal Oude Muziek ensemble ‘Scalam ad 
Caelos’. Zang: Sanja van Wieringen, Robin Hielke en Inge van Keulen. 
 
Tijd: 14.00 uur 
Plaats: Sint Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen-Rijsenburg 
Entree: de toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 
 

---------------------------------- 
 
 
 

http://www.johanneskerkleersum.nl/
mailto:webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl
mailto:nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

